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Yağmur istiyorsan gözlerime, 
Yangın istiyorsan yüreğime bak. 
Sevgilim... 




Aşkına 


Aşkımda, ayrılığım da, hepsi mahzun... 

Her zaman öpücüklere boğarak 

Bastırsan da yüreğine beni... 

Kalbime sormadın bir kere... gözlerimden 
yaşlar nasıl boşalırdı? 

Sanırsın kanlı bıçaklı zorla ayrılanlar gibi. 

Zalim miydi bu kader, başımıza sarılmış. 

Çok mu iyiydi ki, o seni benden koparmış. 

Ey Yüce Gönül, kırgınım... 

Neden kırgınsın deme... 

Yok muydu başkası dünyada, birileri kalmamış 
gibi. 

Işığım, Gülpembe'm! 

Ömrümün tek açılan kapısı, sen bana kilitli 
olacaktın. 

Her gelen gün ve yıkıldığım akşamlar. 

Ve ümitlerim... 
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İçmeden sarhoş eden hasretim. 

Zaman ne bırakacak bende 
Şiir mi, aşk mı, beklenti mi? 

Acını duyumsatırken. 

Ve seni başkasının kollarında bilmek 
Çok zamanda sen beni 
Mahkum edildiğimiz bu kedere 
İlâhi neden izin verdi ki? 

Ey kervan...sevdam aşkına 
Beni götürün bilinmezliğime 
Sürekli kararan bu gönlümle 
Yine tek başıma 
Durmak istemiyorum. 

Hani...hayalin sonunu böyle olmayacaktı 
Boşuna beklemek mi bu...bitmeyecek mi 
Karanlığın gölgesinde kime sarılayım 
Söylesin taşlar ve kara toprak 
Sessizlik bitmeli...söz verilmeli 
Tamam denilmeliydi 
Öl denecek kadar kararlı... 
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Sonsuz sevdamın gözyaşları! 

Sakın kurumayın, 

Sesim çıkmaz, mum gibi titriyor olsam da 
Acımayan çıkmasa da...kim değil 
Sen duy bari beni 




Teksin... Kahramanım... 



Yüreğim, kaynayan sızım! 

Yine geldin. 

Heyhat, neler görüyorum? 

Kalp aynama İlâhi hayalin değmiş. Bütün 
güzelliklerin özünü sermiş ve işte bu... 

Yeryüzünde senin gibi bir ikinci daha bulunur 
mu? 

Seninle dolup dolup taşmaktayım... Haset, kin, 
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nefret, hıyanet yıldırımları beni yere sermeden, 
kurtar peşinden sürükle beni... Gelirim. 

Birde kanatlarını versen... Ele gelmez çılgın 
sevgimle, maceraperest gibi, aşk serüvenine 
çıksam, dünyana uçsam... tapınağına gelsem. 

Al beni kanatlarına uçur. Dolaşalım binlerce 
alemi, açılan her pencereden izleyelim, 
geçmişi, geleceği... 

Sevgimize göz koyanlardan bizi uzaklaştır, 
koru... Kanatların altında daima güvendeyim. 
Zarar verenleri hapset kendi zindanlarına, 
ulaşamasınlar...Ulaşamazlar da... 

Ateşin beni yakmaz, bilirim... Besler bedenimi 
ve ruhumu. Heybetli, vakur ve güçlü yeşil 
ejderham...Sen, benim kahramanım, her 
alemde koruyucum... 

Ey ruhumun parçası! 

Seni, hakkın kadar sevebilir miyim? 

Yine de bu ümitsizliklerim mayalanıp derin 
uçurumlardan gelip acımı sürekli yeniliyor. 
Benliğimde aşkın dalgaları bir okyanus gibi 
kaynarken, kupkuru kalamam ki, bunun aksi 
olsa, böyle birine acımalı, değil mi? 

Sorma...sonsuz bir aşk sarhoşluğu içindeyim! 
Bütün varlığım senin ama... 



Bir Ney 13 

Ah dilim tutulmasa...derdimi, aşkımı zorla da 
olsa hecelerim, sana duyurmak için... 

Yorgunum dediğimde içimdeki neyi anlatayım, 
hepsi bir yana seninle beraber olduğumuz 
düşler hepsini silip götürsün. Bunun nihayeti 
olmasın. 

Sensizliğin sonu benim için bir felaket. Ne 
diyeyim sensiz yalnızlığıma, en büyük şansızlık. 

Böyleyken, aşkın çözülmez düğümüne 
bağlanmış birine laf söylenmez. O aşktan 
yanmış kalbiyle, ışık gibi aktır. 

En yüksek sözler adına, kalbime düşen ateşe, 
kaderime razı oldum. Öl de öleyim... 




Sarhoş Eden Sevgilim...Yıkanmış 
Ruhum 


Aşkınla yeniden doğuşu gördüm göreli sözler 
bana yetmez oldu. Sevgin, o sonsuz sevgin var 
ya, aklımı alıp yerine tekrar koyan yüklü bir 
buse. 

Sevgiyi hissetmeyi unutmuş olan bu taş 
kalbim, sana iltifat etmeyi öğrendiği günden 
beri kendiyle barışık olmayı öğrendi. Öyle ki, 
sevgisizlikten dolayı bütün noksanlıklar 
gözüme, gönlüme dolanıyordu. Ancak sana 
olan inancım ve sevgim bir ikiz kardeş 
olduğundan beri, öteki dünyalara, varlığın ta 
ötesine geçtim. Sayende en yüce olana 
ulaşabileceğime umut ediyorum. 

İnan ki, hayatın zorluklarına ve üstünlüklerine 
karşı, benim için sevginden başka kurtarıcı 
yokmuş. 

O zarif halin ve kalbinin nezaketi beni 
coşturuyor. Acaba bütün güzellikler ve zariflik 
benimle birleşti mi diyorum. 

Kaderin en yanılmaz gerçeği ölüm, ben artık 
korkmuyorum. Senin varlığına yol uğratmış 
biri olarak bu dünyadan her şekilde 
göçebilirim. Çünkü bana bakan, acıma sahip 
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çıkacak bir sevgili ve has duan geride var 
diyebiliyorum. Ölmemiş biri olurum. 

Sen...benim öz canımsın. 


Notlar: On yedinci yüzyılda, sevgiliye manalı 
manalı, ’Mannrauschlein ■■ derlerdi. (Erkekleri 
sarhoş eden) Hiddensee'deki en aşık ifade, 
Sevgili Yıkanmış Ruh. 

Fransızca: "Aşk gerçek bir yenileyicidir." 
L'amour est un vrai recommanceur 

Aforizmalar-Johann VVolfgang Von Goethe 



Öyle işte... 



Uzaktan seviyorum seni.. 

Öyle ayları, yılları gözetmeden. 
Saatleri, dakikaları saymadan. 
Zamana takılmadan... 
Neredesin, kiminlesin, kiminsin, 
Ne yersin, ne içersin, 

Neyi seversin düşünmeden... 
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Ne öncesi, ne sonrası, 

Ötesini, berisini sormadan... 
Bıkmadan, bıktırmadan... 
Yüreğimin saflığı, şeffaflığıyla, 
Bazen ağırbaşlı biraz da şımarık, 
Biraz nazlı, bazen olgun biri gibi... 
Aşkların en güzeliyle, 

Kimselere vermeden, 

Sadece benimsin gibi... 

Yüreklice, belki de korkarak, 
Hesapsızca, 

Sınırsızca, 

Bildiğimce, 

Belki cahilce, 

Umutla, 

Umutsuzca, 

Hemen simdi veya sonsuzca, 
Tutkulu... bazen de sakince, 

Belki biraz da çocukça, 

Yani kendimce, 

Seviyorum işte... 
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Öyle... Öylece seviyorum... 




Bütün Ömrüme Yazdım 

Senin gibi, mükemmel birine bağlanmanın 
verdiği Mükemmel birine bağlanmanın verdiği 
haz ile, hayatımda gönlümü huzura 
kavuşturan sevgilim. 

Her şeyde ve anda seni görmek, bir hastalık 
olabilir mi? 

Seni içten içe ıstırap çekerek, gözü kapalı 
sevmek, tutsağın olmak ve karşı konulmayan 
bir hisle sevdalanmak. Çıkar gözetmeksizin 
bağlanmak, sadece bir bedende gibi nefes 
almak, yalan olabilir mi? Ne zamandan beri, 
unuttum, gözünü kapattığımda sürekli hayalini 
görmekteyim. Yanında değilim, fakat 
sadakatsizlik etmeyecek kadar seni seviyor 
olmak bir yanılsama olamaz.Seni andığım her 
anda tatmin olmanın en doruk noktasındayım. 

Kader bizim kontrolümüzde gelişmedi. 
Hayalden öte imkansızlara çekse de bizi, sana 
olan sevgime mani de olamadı. Bilemem ama 
belki bu hal aşkımı arttırdı. Şimdi sana bir 
saplantı derecesinde tutkulu ve hayranlık 
duyarak aşığım. 

Kavuşmak mümkün değil diyorlar. Bir çiçek 
gibi solsam, ertesi gün yine açar seni hasretle 
anar derdimi yanarım. Sevgimi ilan ederim. 
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Bendeki bu sevgi kalıcı, geçici bir şey değil, 
biliyorum. Çünkü her sabah kalktığında 
yeniden sana aşık oluyorum. Buna rağmen 
elinde solan tek çiçek ben olmak isterim. 

Sevgilim! 

Sadakat-güven-sevgi, bende, seninle bir 
manaya geldi. Hayatıma gönlüme girdiğinden 
beri, geleceğimi sana ipotek ettim. Zamanla 
isteklerim ve beklentilerim değişse de, iyi ki 
varsın demek...al beni benden, demek hoşuma 
gidiyor. Sana sarılarak uyumak ve 
uyandığımda nefesini yüzümde hissetmek, 
terinden ıslanmış pembe boynunu öpmek, 
içime ateşli arzunun sızışını hissetmek, yanında 
baygın baygın kendimden geçmek... 

Ah...kendimi aşan hayallerim! 

Bunları gerçek gibi hep yaşıyorum, sende 
benim gibi olmalısın. Kalpten kalbe giden 
yollar varmış dedikleri gibi. 

Biliyorum ki bu temiz ve saf bağlılığımız 
Tanrıyı bile sakinleştirir. Rahmete vesile olur. 
Kış gününde kar yerine yağmur yağdırır. 

N'olur, beraber harcandığımız bu hayatta, sen 
benden hep bir adım önde ol...ben gölgen 
olmaya razıyım. Bu şekilde çok güzel bir 
bahtım varmış, diye... kendimi kendimden 
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kıskanayım. 

Yüce sevgilim... 

Can verecek kadar kendimden geçtiğim, güzel 
aşkım. 

Sevgimi tek bir güne değil bütün ömrüme 
yazdım ve son noktasını da...sen koyacaksın. 






Yolum, Yoldaşım Sen... 



"Sadece niyet edin ve yolunuza devam 
edin. 

Kader niyete âşıktır. 

Çektiğiniz zahmet bir gün gelir rahmet 
olur" 

Şems-i Tebrizi... 


Sevdiğim... 

İki cihandaki servetim... 

Sonsuz cennetim... 

Bazen öyle bir insanla kesişiyor ki yolun, 
ömrünün yarısını onsuz geçirdiğin için 
kahroluyorsun. Gönül kendine benzeyen 
gönüle akıyor. Bu hayatta önemli diye bildiğin 
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her ne varsa alt üst ediyor. Öyle bir insan 
çıkıyor ki karşına, senin önündeki tüm 
sıkıntıları süpürüp, temizliyor. Yoluna ışık, 
gönlüne huzur oluveriyor. Yüreği kendisine 
benzeyeni bulmak büyük nimet... 

Seni bulmuşum, bu gönül senden vazgeçer 
mi? 


Sevdiceğim... 

Aşk gizli bir sır, kaderdeki sır ondan da karışık. 
Bu sırrı aşmak mümkün değilken, bize düşen 
sadece razı olmak... 

Ne güzel demiş, Mevlana Hazretleri; 

"Önemli olan seni tamamlayacak ruhu 
bulmandır. Her peygamberin verdiği öğüt 
aynıdır; sana ayna olacak insanı bul"... 
Sırlarla dolu, gizli aynam. Sana ne zaman 
baksam, kendi ruh dünyamı, hassasiyeti, sevgi 
ve merhametin izlerini görüyorum. Acılara 
karşı direnci, sabrı, sorunlar karşısında çıkış 
yolları arayıp bulma, hatta olmazı oldurma 
çabalarını, hep kendinden vermenin yaşattığı 
tükenmişliği, ancak buna rağmen hala çevre 
ve aile için fedakârlıktan vazgeçmeyen SEN i, 
BEN i... BİZ i görüyorum... Seni sevdim seveli, 
çiçek açar oldum. Mevsim kar kış olsa bile, 
içimde hep bir bahar, gözlerimde aşkın verdiği 
ışık hüzmeleri var... 



Bir Ney 27 


Canparem... 

"Önce yoldaş, sonra yol" demiş şair. Ne 
güzel özetlemiş, hayatın özünü. Yalnızlık 
Allah'a mahsus, insan hayat denilen bu zorlu, 
iniş ve çıkışlarla dolu yolda, candan bir yoldaş 
istiyor. Ben seninle sevdanın sırlı yollarında el 
ele birlikte yürümek istiyorum. Seninle her 
şeye razı bu gönlü yalnız bırakmazsın 
biliyorum. 

Yolun güzelse eğer yoldaşının 
güzelliğindendir demişler. 

Senin varlığındır bu yola güzellik katan... 
Varlığına binlerce hamdolsun... 


İki cihandaki yolum, yoldaşım... 





Arzu 


Ay yüzlüm! 

Seni gördüm göreli başkasını sevemedim. 

Biraz nâz etsen... 

Yüreğimde tasa, aklım da kayıp... 

Bu derdimin dermanı senden başkası 
mı...söylesene? 

Gönlüm yanıyor...iki gözüm, gece gündüz 
kalbime gizli gizli ağlıyor. 

Sen de izini göremeyince...hani, nerede aşkın 
kanlı gözyaşları, diyorsun? 

Koydu mu, eser ki, sana ispat edeyim. 

Kurumuş kuyulara döndürdü ayrılığın acısı. 

Ağlayan gözlerin ve gülen iki dudağın... 

Benim ilacım tatlı bakışların... 

Kalbin, karanlığa düşmüş ömrümü 
aydınlatandı. 

Bütün bağlarımız ve o bütün sözlerimiz... 
Sonunda hep ayrılığa bağlandı. 

Kader istedi, dedin. 
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Söylemeli, kebap oldu içim, düştüm bir yana. 


Gülgünüm! 

Gönlü güzel dilber. 

Hep söylüyorum. 

Sevgine müptela oldum olalı...canım ve ruhum 
sana köle. 

Derdimden gündüzüm gitti aydınlık nerede... 
Güneş kayboldu mu? 

Yıllar yılı aşkım, gözlerime laf dinletmek için 
kanlı yaşlar döküyor. 

Kimsenin haberi olmadan, gelip birazcık 
sevindirsen. 

Biliyorsun gençlik günlerim gitti belki seninle 
tazelenir. Hayatım bağışlanmış derim. 

Ciğerim. 

Eğer derdime derman olmasaydın, ömrü 
haram eder, susuzluk yoluna düşüp 
kuruturdum yeşilimi. 

Çaremi bir bul, dalgınım, derin sular beni mi 
bekliyor, içime bir söz sen anlatabilirsin, değil 
mi? 


Gülgun (Kırmızı renkli Gül) 



Aşk Kitabı 

Kitaplar içinde en harika kitap, 

Aşk kitabıdır. 

Dikkatle okudum mu, onu hiç... 

Çok az bir sayfa sevinç, 

Kalanıysa hep bir acı. 

Bir bölümün sonu ayrılıksa 

Peşinen küçük bir kısım... 

Yeniden buluşma, 

Ve bir dert ki... 

Ciltler boyunca anlatılmış, 

Ölçüsüz, sonsuz ve uzunca 

Yine de yarım kalmış 
(Goethe'den ilham ile) 
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With Love 

I love you 

Ovvner of my dreams 
A svveet day for those who love you 
By will 

I saw that I was very close to you. 

I don't know how tonight.. 

I love you so much 
Not crazy 
a slave! 

I like everything 
Like us 

But my pain is too much 
I don't want to go to happiness. 

I can't let anyone suffer. 

But my fate was not right for me. 
And a lifetime is far from you 
Tough 

It has nothing to do with my future. 
Destiny is sinful. 
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No one should die for me. 

If you let me go first 
I need this priority 

Life vvithout you is alvvays the vvorst thing. 
It's easier said than done. I am sorry. 

I'm not happy vvithout you 
In and out, not everyone vvorks. 

But there is nothing good about me. 
VVhirlpool ... I'm like garbage 
I couldn't find a solution 
Netvvorks through the glass vvindovv 
I vvrote what I was missing. 

Deleted tonight. 

You can't see her day 
I didn't want to vvrite in the vvater. 

Because it disappears vvhile drinking. 

Of course fate will not change 
And if intervention is not possible 
Yes. 

And I'm not vvith you 
If I knew what I knew 
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I have to live 

I don't want to be deleted. 

Because ... 

VVİthout you there is no life. 

Is this the saddest part of leaving? 

I think a good life with good people is good. 

If the criminals were around us, 

It's a simple decision. Of course I want to 
I'm sorry 

Yes in love, yes, love 
I'm totally lost 
God is not vvrong. 

Why does he want me to leave you? 

Will this get better? 

I have experienced the same unknown destiny 
many times. 

I have no objection but 

Why is this happening again? 

In the unknovvn vvorld there are only two of 
us. 

Who cares about life? 
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Who Loves You 

The hole in me is big. Not because he can 
handle it. 

I can't go back and finish. 

Either I disappear or I die. 

Dear God, what do you want to do in this kind 
of cycle? 

I ask you what you want, you must ansvver. 

You are alvvays silent 

I don't çare if it's hot or cold, but give me 
fresh vvater. 

My heart is now a stone 
It has no value 
Hold me 
I'm lost? 

God, listen to me 

I've been with you ali night. I was talking to 
you 

What do you think 
I came to the same place again. 

Like a frozen solid. 
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Aşk ile 

Ben seni seviyorum 
Hayallerimin sahibi 
Seni sevenler için tatlı bir gün 
İsteklice 

Sana çok yakın olduğumu gördüm. 

Bu gece nasıl olduğunu bilmiyorum .. 

Ben seni çok seviyorum 
Deli değil 
Köle gibi! 

Her şeyi seviyorum 
Bizim gibi 

Ama acım çok fazla 
Mutluluğa gitmek istemiyorum. 

Kimsenin acı çekmesine izin veremem. 
Ama kaderim benim için doğru değildi. 
Ve bir ömür senden uzakta yaşamak...zor 
Geleceğimle ilgisi yok. 

Kader günahkar. 

Kimse benim için ölmemeli. 

Önce gitmeme izin verirsen 
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Bu önceliğe ihtiyacım var 

Sensiz yaşam her zaman en kötü şeydir. 

Söylemesi yapmaktan daha kolay. Üzgünüm. 

Sensiz mutlu değilim 

Giriş ve çıkış, herkes için olmaz mı. 

Ama benim hakkımda iyi bir şey yok. 

Girdap ... çöp gibiyim 
Bir çözüm bulamadım 
Cam pencereden ağlar 
Ne kaybettiğimi yazdım. 

Bu gece silindi. 

Onun gününü göremezsin 
Suya yazmak istemedim. 

Çünkü içtiğinizde kaybolur. 

Tabii ki kader değişmeyecek 
Ve müdahale mümkün değilse 
Evet. 

Ve seninle değilim 
Ne bildiğimi bir bilseydim 
Yaşamak zorundayım 
Silinmek istemiyorum. 
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Çünkü ... 

Sensiz hayat yok. 

Bu ayrılmanın en üzücü yanı mı? 

İyi insanlarla iyi bir yaşamın iyi olduğunu 
düşünüyorum. 

Suçlular etrafımızda olsaydı, 

Bu basit bir karar. Tabii ki istiyorum 

Özür dilerim 

Evet aşık, evet aşk 

Tamamen kayboldum 

Tanrı hatalı değil. 

Neden seni terk etmemi istiyor? 

Bu daha iyi olacak mı? 

Aynı bilinmeyen kaderi defalarca yaşadım. 

İtirazım yok ama 

Bu neden tekrar oluyor? 

Bilinmeyen dünyada sadece ikimiz var. 

Hayata kim önem verir? 

Seni kim seviyor 

İçimdeki delik büyük. Onun üstesinden 
gelebileceği için değil. 
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Geri dönüp bitiremem. 

Ya yok olurum ya da ölürüm. 

Sevgili Tanrım, bu tür bir döngüde ne yapmak 
istiyorsun? 

Sana ne istediğini soruyorum, cevap 
vermelisin. 

Sen daima sessizsin 

Sıcak mı soğuk mu umurumda değil ama bana 
tatlı su ver. 

Kalbim şimdi bir taş 

Değeri yok 

Tut beni 

Kaybettim mi? 

Tanrım, dinle beni 

Bütün gece seninleydim. 

Seninle konuşuyordum 

Sen ne düşünüyorsun? 

Yine aynı yere geldim. 

Donmuş bir katı gibi. 






Ölmüşüm Kalmışım Fark eder mi? 

"İnsan yanındakiyle yaşar ama 
aklındakiyle ölür..." 

Acım! 

Kurumuşum dallarım kırılsa hissetmez canım, 

Bir su imdadıma derdim... 

sen çölüme yağmur oldun. 

Toprak ve su bir karışsa, sadece tek bir öz 
olurduk, bulanmadan berrak. 

Benim tek sevincim can derdim! 

Gölgende bir yer verdin ya bana... 

Sevmenin tadını biliyorum, yaşamanın da. 

Seninle beraber, bir an göz göze dursak ve 
dilsiz konuşsak, ölümüne razıyım. 

Hayatta en büyük kayıp, sensiz yaşamakmış. 

Bunun dışında her şey kolaymış...içime yük 
değil. 

Kendimle barışmam mümkün değildi, ancak 
seninle olunca hayatı seviyorum. 

Eğer ki sen olmasan yine aynı olur, biliyorum, 
duruyorum...kendimce. 


Bir tanem, bırakma beni. 
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Önceden bilmezdim, sevmeyi sevilmeyi. Birde 
senin sevdiğini biliyorumya. 

Bil ki gönlüm sana karşı çok dolu... 

Şimdi kendimde seni yaşadığımdan, ölmüşüm 
kalmışım fark eder mi? 







Ayna 


Hazreti Pire, talebesi sordu 

-Sır nasıl saklanır, yüzleşilenle... 

-Kalbinde bir ayna taşımalı yahut ayna mı 
edersin...bilemem yüreğini. 

Bakanlar sende görmeli. 

Neyi...kendilerini 

Kalbindeki sırlara gizliden kim nasıl bakarsa 
baksın 

Velev ki olsa yol mahiri... 

Hayran olur...kapılır kendine farkında olmadan 
över seni 

Sen korunurken, onlar hassas yanına 
varamazlar 

Sen ve sevdan kalır...sırlı tarafta 


Ayna / 
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Türkçesi 

Öğrenci öğretmene sordu 
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- Tanıştığın kişiden saklan 

- Kalbinizde bir ayna veya ayna olmalı... 

Kalbini bilmiyorsun 

Bakanlar kendileri görmeli. 

Sen değil ... kendisi 

Kalbinizin sırlarına kimin gizlice baktığı önemli 
değil 

Bir yol rehberi olsaydı... 

Bilginiz olmadan kendinizi şaşırtın 
Aynalarla korunurken, size ulaşamayacaklar 
Sevgilinle ve sevgiyle birlikte ol 

The student asked the teacher 

- Hide from the person you meet 

- You should have a mirror or mirror in your 
heart... 

You don't know your heart 
Ministers should see for themselves. 

Not you ... himself 

No matter who secretly looks at the secrets of 
your heart 
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If there was a road guide ... 

Surprise yourself vvithout your knovvledge 

If you are protected by mirrors, they will not 
be able to reach you 

Be with your lover and love 
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Bu gece 


Her gecem güzel, ama bir başkaydı bu gece... 
Sevgilim geldi. 

Eğer önceden bir haber etseydi. 

Bir tepsi hazırlardım 
İçine can konulmuş haliyle 
Hediyem derdim... 

Ey bahtı yaver gitmeyen âşık! 

Ağlayış ve inleyişin semaya vurduğu bu gece 
Sevgili seni kabul etmiş... 

Bir âli ihsandan mı...yoksa bir iyiliğin karşılığı 
Ah, ne sarıştı o... 

Sarılan kıvrılan kimdi? 

Bir türlü bilemedim 

Bu gece uyku sırasını beklesin 
Gerekirse ateşe verilsin 
İnlesin dursun âşıklar 
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Korkmuyorum! 

Yasaklar kalktı, sevişmek helal oldu... 
Çünkü sevgili geldi 
Dökün şarabı kâseye 
İçelim kim ne bilsin 
Böylesine dilber ve sevdalıyı 
Sen varsın diyerek 
Sevişelim sohbet edelim...biz bize 
Dilsiz, dudaksız konuşalım 
Utansın halimizden sözler... 
Yetmesin...bu değil, o değil 
hangisi desinler, yenileri için 
Üzülsünler... 

A benim devletlim, a benim ikbalim, 

Birimiz ırmak birimiz su 

Sabaha kadar akmışız, saatler geçmiş 

Baksana ne var-ne yoksa 

Hepsi silinmiş...kaybolmuşlar 

Bir dileğim var senden 

Yok deme...n'olur 
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Bana vefanı göster 
Bu gece bir ömür...yeter 
Gizlimizi açmadan paylaştık 
Biz canız... 

Bırakma beni artık 

Yeter ki sen var ol... susarım ebedi...gam değil 
Hazır gelmişken... 

Bu gece olanlar hatırına...al canımı 
Razıyım senden Hakk aşkına 




Bu Gece-This night 
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Bu Gece 

Her gece güzel ama bu gece başka bir gece . 

Aşkım burada 

Bilseydim 

Bir tepsi hazırladım 
Kalbimi 

Hediye olarak söylerdim ... 
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Ah canım, kimse mutlu değil! 

Ağlama ve acı arttı 

Aşkım beni kabul etti 

Bu iyi bir ödül mü ... yoksa bir iyilik mi? 

Ne kucaklama ... öpüşme 

Hiç bilmiyordum 

Geceler beklesin 
Gerekirse ateşe verin 
Ağlamayı seven aşıklar gibi 
Korkmuyorum! 

Yasak yok, aşk var... 

Çünkü aşkım geldi 

Şarabı kaseye dökün 

Ne zaman içmeliyiz? Şimdi değil de 

Eşsiz güzellik ve aşk için 

Sen iyi bir şeysin 

Sevelim, sohbet edelim ... 

Sessiz konuşalım 
Sözler bizden utansın ... 
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Bu yeterli değil ... bu değil, bu değil 
Dedikleri her şey yeni 

Endişelenme, yeterli değil, söylemelerine izin 
ver 

Varlığım, şansım 
Birimiz nehir, diğeri su gibi 
Bir akışımız var 
Saatler sabaha kadar geçti 
Neyse - ne oldu, ne? 

Herkes gitti... gittiler 
Sadece ikimiz 
De ki ... 

Bana sadakat göster 
Bu gece ne oldu tüm yaşam için yeterli 
Sırrımızı açmadan paylaştık 
Birbirimizi seviyoruz ... 

Artık beni terk etme 

Var olduğunuz sürece ... endişelenme 

Bu bir oyun değil 

Senin için ölmeye hazırım ... 
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Bu gece olanlar için 
Tanrı'nın hakkı için mutluyum 

This night 

Every night is good but tonight is another 
night... 

My love is here 
if I knew 

I prepared a tray 
my heart 
I say it as a gift... 

Oh dear, nobody is happy! 

Crying and pain reached high 

My love accepted me 

Is this a good revvard ... or a favor? 

What a hug ... kissing 
i never knew 


Good night wait 



68 Bir Ney 

Catch the fire if necessary 
Like lovers who love crying 
I'm not afraidü 

There is no ban, there is love ... 

Because my love has come 
Pour the wine into the bowl 
When should we drink? Not now 
For unique beauty and love 
You are a good thing 
Let's love, chat... 

Let's talk quietly 

Let the vvords be ashamed of us ... 

This is not enough ... not this, not this 

Everything they say is new 

Don't vvorry, it's not enough, let them say 

My presence, my chance 

One of us is the river, the other is like vvater 

We have a flow 

Hours passed until morning 

Anyvvay - what happened, what? 



Everybody's göne ... they're göne 
Just the two of us 
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say... 

Show me loyalty 

What happened tonight is enough for ali life 
We shared our secret vvithout opening 
We love each other... 

Don't leave me anymore 
As long as you exist... don't vvorry 
This is not a game 
I'm ready to die for you ... 

For those tonight 

I'm happy forGod's right 




Cennetim'e... 



Ben senin yüreğinden yüreğime , gönlümde 
damla damla cennet inşaa eden cümlelerini 
sevdim. 


İçine bakamadığım ama içinde kaybolmayı 
istediğim gözlerini sevdim. 

Sıcaklığını hiç hissedemediğim o yumuşacık 
beyaz ellerini sevdim. 

Allah diye çarpan ancak sesini henüz 
dinleyemediğim kalbini sevdim. 

Bedenimi tamamlayan ve sarıp sarmalayan 
ruhunu sevdim. 

Sana susamayı, seni özlemeyi sevdim. 

Seni beklemeyi ve düşlerde sana kavuşmayı 
sevdim. 
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Sana susmayı ve sustuğumda beni anlamanı 
sevdim. 

Her saniye aklımda olmanı sevdim. 


Bana bunca güzellikleri yaşattığın için teşekkür 
ederim sevgilim. 

İki cihandaki Sonsuz Cennet'im.... 



Sen Sözsün 


Başlangıçta, sadece söz vardı. 

Söz ile bütün alemler, peşinen, melekler, 
cinler, güneş, ay, yıldızlar ve sonra yeryüzü, 
okyanuslar, hayvanlar yaratıldı. 

En sonunda da en büyük eseri olan insan 
yaratıldı. 

Biz onun diğerlerinden üstün tuttuğu sevdiği, 
gözettiği ve koruduğu varlıklar, en gözde 
eserleriydik. 

Yeryüzünün ve Cennet'in en sevileniydik. 

Peygamberlerin anlattığı şekliyle söz işte 
buydu. Sonra nesilden nesile iletilerek bugüne 
kadar geldi. 

Ve binlerce kuşak, Tanrı'nın sözüyle teselli 
buldu. 


Bu dünyada bulunmanın nedeni her ne olursa 
olsun her şey onun arzusu ve iradesiyle 
olduğunu unuttuk. 

Bizler sözden döndük. Ve ilahi yardım bizi terk 
etmedi ama bizonu iteledik. 
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Fakat bizim dediğimizde olmadı...her yerde 
hala o "Söz" var. 



Pyriel "Cennetin Işığı” 


Bir melek dünyaya sürülmüştü. 

Ve bir an için, kör olmuştu. 

Sonra bir kadınla birlikte oldu. 

Ölmek gibi bir şeydi, bu ilişki... 

İnledi ve çığlıklar attı. 

Üzüldüğü son noktaya varmışken rahatladı 

Dünyada kalmak için yalvardı 

Kadın cennet ışığı idi...ötede göremediği Tanrı 
ışığının uzantısını dünyada görmüştü. 

Daha fazlaca önceyi de sonrayı da 
görüyordu... 



Öyle Maalesef Ne Yapalım 


Özlüyorum 

Ben seni içimde saklıyorum ya... 

Ne yapalım...özlem bir acı rüzgar 

Arada bir eser 

Can yakar ve kurutur 

Sonra gözler yaşarır...umut yeşerir 

Tekrar başa döner...her halimiz 



Sana Soruyorum 


Seni görmeseydim her şey tamam derdim... 

Ancak seninle imiş her şey tamam 

Şimdi ise noksan kalan hayatımla mutlu 
olmam isteniyor 

Olur mu... ben sana soruyorum. 

Nedeni yok dersin... 

Böyleyken neden acı çekmeye mahkum 
edildim. 

Dünyada cehennem yardan ayrı kal 
Öteki taraf meçhul... 

Acınacak halim mi kaldı... 

Öldürülmüş dediklerini yeni anladım 
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Ben Bir Kuş Olsam 



Hayalim! 

Dinler mi şarkımı. 

Seven bir ruh ne yaparmış? 

Bir mum gibi erir, ölümüne aşkını yanında 
istermiş. 

Çok ihtiyacı varsa birde. 

Bende öyleyim... 

Erimeden bitmeden, ışığım sönmeden, 

Ruhumu zincirleyen bu ayrılıktan bir kurtarsan, 




82 Bir Ney 

Kuş gibi uçup göğsüne konup orada kalsam. 

Sevgi ruha ayna, 

Eğer aşk bir insan olsaydı...sen onun kalbi 
olurdun. 

N'olur beni bu karanlıklarımda bırakma. 

Kurumuş dünyama nefes sunsan 

Hayallerim rakkase gibi heyecana gelir 

Gözlerimden yağmur döker 

İçim sana hüzünlü ve dokunaklı şarkılar söyler 

Böyleyken... 

Yanında bir kul, bir köle istemez miydin? 

Ah... 

Kalbimdeki boşluğu dolduranım 
Çıldırdığım hayal...büyüleyici kutsal! 
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Güzelliğini kıskanan çiçeklerin isyanını 
gördüm. 

Onların içinde bana yer olur mu...demiyorum 
ki 

İnanamayacağın kadar, seni çok seviyorum... 

Bu benim sonsuz kazancım 

Tanrı'dan bir tek seni dilendim ... 

İçimdeki şimşeklere ve o kara yağmur 
bulutlarına karşı koymaya çalışıyorum. 


Bizi hayal ediyorum, ikimiz güneşin altında 
uzanmış dururken 

sessizliği dinlemek 

Göz göze bakarak yanmak ve sonsuzluğa 
karışmak 

Sabret öğütlerine tüm kalbimle hak verdim. 

Her derdimi sakladım ve dayandım...ancak 
olmuyor. 


Yalnızlığa doğru giden sonumda... 
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O kahverengi gözlerinle binlerce kez iğneler 
batırıp 

Kalbimi delip geçsen ve ben sana bir an 
bakmak için... 

Ölsem umurumda bile değil. 

Şarkıma ben bile acınıyorum. 

Sen bu değilsin, kimselere benzemiyorsun. 

Ya ben bir hiçken. 
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Mavim 



Nasılsın? 


Mavi sonsuzluğun rengi... yanımda olsan 
desem çok değil, benden ayrı kalmıyorsun ki, 
seninle gözlerin ağladığı yerde beraber 
olmuşuz. İnsanların çoğu burayı arıyor. 

Seninle el ele olmak. 

Hayatım gözyaşıyla dolu. Fakat heyecandan 
titriyorum... senin ile beraber oldum diye, 
sevinç mi yoksa geç kalmışlığın tedirginliği mi? 
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Soruyorum sen mi beni, ben mi seni hak 
ettim...cevabı yok. 

Bir şey var bir sonraki hayatımız eskisi gibi 
olmasın olur mu? 

Rüyaların doğduğu yer diyorlarmış aradım 
sonunda buldum...neresi? 

Meğer ki, senin yanınmış. 

Şimdi, ben hep üzülüyorum, geç kaldım diye. 

İşte bu yüzden bu rüyanın sonunu görmek ve 
gerçeğe uçmak istiyorum. Ve yardım etmeni 
istiyorum. Çünkü ben ve sen karlı yolun 
açılmış tünellerinde donmadan kurtulmalıyız. 

İkimizi bağlayan engeller yanında ve kırmaya 
çalışan engellerimiz de var. Karlı yol erimeden 
bu yol bitirmeli. Yoksa kayboluruz 
derinliklerde 

Diriltilenlerin yeni hayatı sadece bir gün 
sürmeyecek ki, gazaba uğramışların 
uydurmaları, gelecek sonsuzluk ve bitmeyen 
bir yol. 

Biz sadece mutluluğu istiyoruz ama buna 
kavuşmanın bedelini ödemek 

zorundayız...galiba. 

Ayrılıklar aslında aynıdır... Biz acıların bizdeki 
tesirlerine bakmalıyız. Ya kaybolacağız, ya kötü 
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olacağız ya da biz olacağız... Bu seçimi 
yapmamız gerek... Biz kötü olamayız. Bu 
nedenle kalpten kalbe giden yolumuz daima 
açık olacak... Biz olacağız ve kimse bunu 
bilemeyecek... 

Sevgilim! 

Kalbim seni dünyanın sonuna dek takip 
etmeye kararlı. Geçmişin gizemine takılmadan 
düze çıkmalıyız, zaman aleyhimize değil ama, 
çürüyecek çok şeyimiz var susuz çölümüzde 
hayatımız bize çukur olmadan bir şeyler 
olmalı. 

Hayat bir kara komedi gibi. İnsanı hayata 
bağlayacak ne çok şey var aslında. Bozuk 
vidalar gibi zaman döngüsüne takılırsak 
ilerimiz gerimiz kaybolur... Bir U dönüşü 
yapalım. 

Acılarına son verebilecek gücümüz var değil 
mi? 

Tek şey yalnız olmadığımızı bilmek. Bütün bu 
olanlar hayatımızı beraber yaşamaktan 
vazgeçirmemeli. 

Bakarsan hayatımızda ne değişecek demeden 
yardım elimizi birlikte tutmalı...baktık ki 
olmuyor, burunlarımız aynı kokuya değmeli 
elimizi değdiremeskte ... 
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Baktık ki değişen bir şey yok, sonsuza dek bizi 
kuşatan kaderimiz kutuptaki kış gecesi kadar 
soğuk iken bunu ikimiz yanarak çözelim... 

Ne yapalım... geçte olsa yakaladık kaçmış olan 
ipimizi... tekrar örelim baştan örer gibi... 


Not: 

Gizli bir sinyal: Bu antik bir sinyal terimi. 
Kuzey kutbundaki kabileler kullanırmış. 
Erkekler buz çölünde ava giderken eşleri 
burunlarına dokunurmuş. Bu ölüm anlamına 
gelirmiş. Manası: Kalbim seni dünyanın 
sonuna dek takip edecek. 



